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De	klokken	luiden–	de	kaarsen	branden	–	orgelspel:		

muziek: Praeludium in E uit Das Wohltemperiertes Klavier van J.S. Bach 	

Welkom	en	a5ondigingen	

Moment	van	s9lte	

we	gaan	staan	

Drempelgebed  

Begroe9ng	
	 	
v.	De	Heer	zij	met	U	
a.	Zijn	Geest	in	ons	midden	

Bemoediging		
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we gaan zitten 

Aanvangslied: NLB 283 


Kyrie De gesproken gebedsintenties worden door de gemeente 
 overgenomen met gezongen NLB 301k

Loflied: NLB 303

Rondom de Schriften 

Gebed van de Zondag


Kinderen gaan naar de nevendienst met NLB 832


Eerste Schriftlezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 4,1-2 en 9-20 
(lector)


Zingen: NLB 81: 1,3,7,8,9


Lezing uit het Evangelie: Marcus 8,27-9,1 (voorganger)


Acclamatie na de lezingen: NLB 339a


Uitleg en verkondiging


Zingen: NLB 310


Gebeden en gaven 

Voorbeden 

Mededeling van de Diaconie 

Inzameling van de gaven 


Heenzending en Zegen 

We gaan staan 

Slotlied NLB 1001: 1,3


Zegen 

a: Amen (gezongen)


Muziek: Fuga in E uit Das Wohltemperiertes Klavier van J.S. Bach
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